De graansilo

‘Cruiseschepen varen op ooghoogte langs’

n het oorspronkelijke plan voor de zuidelijke IJoever was

geen plaats voor de twee markante graansilo’s. Gesloopt

zouden ze worden, deze indrukwekkende gebouwen aan de
rand van de Houthavens — op één van de mooiste plekken van
de stad. Er kwam een alternatief plan, godzijdank. In de
betonnen silo werden verticale raamstroken gezaagd; de
silostructuur bleef behouden.
In de kop van de betonnen silo, strenger en soberder dan de meer
romantische bakstenen silo die ernaast staat, bevindt zich een
penthouse van honderdzestig vierkante meter. Te bereiken met
privélift. Bijzonder, want de andere etages zijn nog steeds groten-
deels gevuld met sociale huurwoningen. Meubelontwerper Bert
Plantagie kocht het acht jaar geleden, toen er van de nieuwbouw
aan het Westerdok nog geen sprake was en de buurt op zijn best
achenebbisj genoemd kon worden. Rafelrand van de stad,
tippelaars langs de kade, kunstenaars en vrijbuiters op het Stenen

Hoofd. Nu is het één van de meeste geliefde delen van Amsterdam.

Plantagie woont tegenwoordig met zijn vriendin Mirjam Snapper
en hun tweejarige dochter Isabel in Cuijk bij Nijmegen. In het
weekend van de Gay Pride waren ze weer even in de stad, maar
het penthouse staat te koop, goed nieuws voor welgestelde
liefhebbers (vraagprijs: 1,3 miljoen euro).

De betonnen silo is niet eens zo oud; opgeleverd in 1952,
gebouwd omdat de uit 1896 stammende bakstenen silo niet
meer over voldoende capaciteit beschikte voor de graanvoorraad
voor de stad. In het penthouse stond zeer waarschijnlijk de
motor van de machine om het graan te drogen. Van de historie
van het gebouw is binnen weinig te zien. Het is er modern, strak,
van alle comfort voorzien, en een riant dakterras met bubbelbad.
“g Avonds hebben we vaak niet eens de televisie aan, het
schouwspel buiten is ve el leuker,” zegt Snapper. “Die enorme
cruiseschepen varen bijna op coghoogte langs, dan kijk je zo op
het dek. We hebben geen gordijnen nodig, omdat we op
verreweg het hoogste punt in de weidse omgeving zitten.”
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